Optreden in Fredeshiem

Afgelopen zondagmiddag gaven we een concert
in Fredeshiem.

De start van deze matinee was een half uurtje
later dan gebruikelijk, zodat onze dirigente niet
op twee plaatsen tegelijk hoefde te zijn.

We werden hartelijk ontvangen door de gastheer
en gastvrouw van Fredeshiem. Er was een
ruimte voor het koor gereserveerd om in te
zingen en spullen te parkeren. Voor het inzingen
werd er geimproviseerd; onze flexibele pianist
dook achter een piano, een van de koorleden
speelde voor dirigent en de stembanden werden
even losgemaakt.

Om 4 uur liepen we zingend een volle zaal in (let this song go round). In twee sets van 5 nummers
hebben we bekend en nieuw repertoire laten horen.
Voor de medley’s ‘sixties with a twist’ en ‘Hair’
werden de ingestudeerde choreografieén ingezet. Na
de pauze was er opnieuw een zingende opkomst met
het Afrikaanse ‘Thu ma mina’.

Het publiek werd hierdoor aangenaam verrast en
moest nog gaan zitten, terwijl er al weer gezongen
werd. Het laatste nummer ‘at the hop’ zette de hele
zaal in beweging en bracht zelfs de voetjes van de
vloer bij sommige toeschouwers. De reacties van het
publiek waren zeer positief.

Natuurlijk waren er wel wat
schoonheidsfoutjes, het is tenslotte
live, maar men heeft ons optreden
ervaren als gevarieerd en leuk om
naar kijken en te luisteren.

Hoewel de zaal erg warm was
hebben we met veel plezier en
enthousiasme gezongen.

Na afloop met elkaar nog gezellig
gegeten en nagenoten.




